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VERTEL!
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VAN DE REDACTIE
Een nieuwe start

Bijna een jaar is er achter de schermen
aan gewerkt. De kerkenraad wilde
graag een nieuw kerkblad. Maar hoe
maak je dat? Begin van 2023 heeft u
eenontwerp kunnen zien en daar
heeft u uw mening over gegeven. En
eindelijk is het zo ver: vol trots
presenteren wij u ons vernieuwde
kerkblad Vertel!

Voor de naam is een heuse prijsvraag
uitgeschreven. In dit blad kunt u
lezen hoe we tot deze mooie naam
zijn gekomen

We hebben afscheid genomen van
drukkerij Rijpsma en hen bedankt
voor de jarenlange inzet voor het
oude kerkblad.

De redactieleden hebben, van de
uitgever De Zalige Zalm, een training
gekregen om dit blad zo leesbaar
mogelijk te kunnen maken.

En met de nodige inspanningen
hebben we samen een mooi
magazine gemaakt. Met pagina's voor
de vaste items, maar nu ook een
eigen pagina voor de kinderen. En er
komt nog veel meer. We hebben nog
even de tijd nodig om te groeien in
onze nieuwe rollen en nieuwe taken.

We maken dus een nieuwe start met
het kerkblad Vertel !

Wij wensen u veel leesplezier.

Namens de redactie,
Christine de Vos
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Vertel!

Zoals u op de omslag kunt zien, is Vertel! de
naam van het vernieuwde kerkblad. In het
vorige kerkblad en in de nieuwbrief stond de
oproep om namen in te sturen. We hebben maar
liefst 26 namen ontvangen. De keuze was dus
groot. Maar welke naam moest het worden?
Om de keuze makkelijker te maken, heeft het
moderamen acht namen geselecteerd.

Tijdens de kerkenraadsvergadering kregen alle
kerkenraadsleden en de buitengewoon
ambtsdragers, in totaal zestien personen, deze
acht namen te zien met alleen de toelichting.
Wie de naam had ingestuurd, wisten zij niet.

ledereen mocht in totaal drie punten verdelen De verdeling van de stemmen:
aan de naam of namen die het meeste

aanspraken. Dat waren dus in totaal 48 punten. Nr. Naam kerkblad Aantal stemmen
Het werd nog spannend. De winnende naam 1 Vertel! 11
had slechts één stem meer. De meeste stemmen 2 Kerk aan Zee 10
gingen naar Vertel! 3  Zout&lLlicht 7
De toelichting op deze naamis: 'Ben je benieuwd 4  Onderweg 6
wat er zoal in onze kerkk gebeurt? Lees Vertel! 5  Vooruit 5
Het vertelt je over het doen en lateninonze kerk 6  Getijde 4
7 Bries 4
8  Windwaarts 1

'Ben je benieuwd wat er zoal in onze kerk gebeurt? Lees
Vertel! Het vertelt je over het doen en laten in onze kerk.

Wij willen iedereen die een naam heeft
ingestuurd heel graag bedanken!

En in het bijzonder Janneke Eggink.

Zij heeft deze mooie naam voorgedragen.




Prachtige wereldfoto's

Voor de zomer heeft dominee Marijke een oproep
gedaan om foto's in te sturen: foto's van mooie
plekken op de wereld. Veel gemeenteleden
hebben hier gehoor aan gegeven. Zo is de
verzameling ‘prachtige wereldfoto's’ ontstaan.
ledere dienst zijn er enkele foto's getoond.

Op deze en andere pagina’s staan collages van

de foto’s.

Danny onder'weg op de Route South Downs
Way in Enaeland met zin MTB groep.

Jan en Liesanne waren een weekie op vakantie
en Fietsten op de heide bij Uddel

Geroard en Regina: Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika,
bijna het einde van een continent of zelfs de wereld
Bekend uit gesc.hiedehisboeken magisch om daar te

staan en uit te kiken over een eindeloze oceaan

Janneke en
Peter in Iseo:
advies aan de

vissers, goci de
retten ..

Mariarne me+i~mrmoederenhmr'zu6»09bez°ekui £
haar zus in Vancouver , Canada




Meditatie

Vraag, en er zal gegeven worden

Mattheus 7: 7

Een brutaal mens heeft de halve wereld. Salarisverhoging, verkering, korting op een nieuwe
wasmachine. Je staat erbij en bijt je tong af - zelf zou je het niet in je hd6fd halen, uit angst, of géne.
Maar het werkt wel, moet je toegeven. En als het nu niet werkt, dan toch wel een volgende keer.
Gewoon vragen! Niet afwachten, initiatief nemen. Kom op! Vraag, en er zal je gegeven worden.
Maar zeg, zo profaan kan die Bijbeltekst toch niet bedoeld zijn. Stond er trouwens eerst niet wat
anders?

Ja, er stond eerst wat anders. En wel dit: bid en u zal gegeven worden. Bidden, dat woord is voor ons
voorbehouden voor wat we aan God vragen, al is het maar de vraag of dat voor de vertalers van de
Statenvertaling ook zo geweest is. Waarschijnlijk had het woord bidden voor hen veel meer de
betekenis van 'beleefd vragen’ De letterlijke vertaling van het Griekse woord in de grondtekst is dan
ook gewoon ‘vragen’ En hoe wonderlijk dat zo'n regel met de aanpassing van dat éne woord
opeens heel anders naar ons toekomt. Vraag en er zal je gegeven worden. Dat gaat over God maar
niet alleen maar, het gaat 66k over het goede leven. Al zou ik die twee niet uit elkaar willen halen:
God en het goede leven. Dat gebeurt in de Bergrede dan ook niet. Het eerste staat eigenlijk
symbool en garant voor het tweede. Maar de vrijmoedigheid waarmee je de Heer om het goede
mag vragen, daarmee mag je dus kennelijk ook best de mensen tegemoet treden.

Ik denk vaak (en zeg het ook weleens) dat we als gelovigen veel te bescheiden zijn. Of nog erger:

we staan in de wereld met een soort sorry-dat-ik-geloof houding, alsof we ons van een eigenaardige
liefhebberij bewust zijn en onmiddellijk de verzekering afgeven: maar verder ben ik best oké hoor,
en je merkt er niks van. Waarom nou toch!?

We bidden, we vragen God om het goede voor onszelf, voor elkaar, voor onze wereld, zo houden we
de focus scherp. Precies zo kunnen we ook elkaar vragen om het goede toch? O, je wilt weten wat
de definitie van 'het goede’ is? Dan moet je even de hele Bergrede lezen, de hoofdstukken vijf tot
en met zeven in het Bijbelboek Mattheus. Dan weet je meteen dat het dus niet gaat over de
salarisverhoging en die wasmachine. Maar misschien wel een beetje over die brutalen. Brutalen in
Godsnaam. Voor vrede, liefde en gerechtigheid.

Dat we, aan de start van een nieuw kerkelijk seizoen, maar z6 de halve wereld zullen hebben: als
brutalen in Godsnaam.

Ds. Marijke van Selm




Een ontmoeting met
Jan en Liesanne de Rijke

In de serie 'een ontmoeting met’ vertellen mensen over hun leven, hun betrokkenheid bij kerk en geloof
en hun toekomstdromen. In de eerste aflevering: Jan en Liesanne de Rijke.

Wat doe je in het dagelijks leven?

Liesanne: ik heb 32 jaar in de petrochemische
industrie gewerkt. Aanvankelijk in de
technische beroepen, maar geleidelijk steeds
meer op het terrein van personeelszaken. Nu ik
met pensioen ben, heb ik vanuit die ervaring
nog steeds een bestuursfunctie in het
pensioenfonds van Esso. Daarnaast zorg ik voor
ons kleinkind én voor onze oude ouders, en doe
vrijwilligerswerk voor de kerk.

Jan: ik heb 35 jaar in de chemische industrie
gewerkt. Ik ben mij daarbij geleidelijk gaan
toeleggen op duurzaamheid en energietransitie
binnen het bedrijf, en nu ik met pensioen ben,
doe ik via een gespecialiseerd ingenieursbureau
op dat gebied advieswerk voor het
bedrijfsleven. Sinds kort ben ik geregistreerd
energieadviseur. En ik ben ook vrijwilliger, bij de
kringloop en bij de kerk.

Sinds wanneer maken jullie deel uit van onze
kerk?

Liesanne: we woonden al in Oostvoorne van
1993 tot 2000, en sinds 2010 zijn we weer terug.
Jan: maar ik was daarvoor al dooplid vanaf mijn
tweede jaar, toen mijn ouders naar Qostvoorne
verhuisden vanuit Spijkenisse. Toen we samen
in Delft studeerden, sloten we ons daar aan bij
een hervormde bondsgemeente, een mooi
midden tussen de achtergrond van Liesanne,
die uit de Gereformeerde Gemeente kwam, en
mijzelf, als gereformeerde jongen. Toen we in
de jaren ‘90 in Oostvoorne woonden, waren wij
dus lid van de hervormde kerk, en mijn ouders

van de gereformeerde. Op grond van die
situatie was ik de aangewezen kandidaat om
een rol te spelen in het Samen op Weg proces,
wat ik dan ook gedaan heb.

Wat vind je in de kerk? En wat breng je er?
Liesanne; ik luister graag naar de uitleg van
Bijbelverhalen. Het geloof blijft voor mij wat
dichterbij door er regelmatig mee bezig te zijn.
Daarnaast vind ik het fijn om deel van de
gemeenschap te zijn, de mensen te ontmoeten
en te kennen.

Jan: voor mij geldt dat gemeenschapsgevoel
zeker ook! En de zondagse kerkdienst is een
rustpunt in de week. Daarnaast biedt de kerk
mij normen en waarden. Geloof brengt een
bepaalde levenshouding met zich mee, en dat
herken ik vaak in andere christenen. Die
herkenning vind ik fijn. Al is het ook goed om je
te realiseren dat er heel veel mensen zijn die
anders denken.

Liesanne: wat ik er breng? |k vind het belangrijk
mijn steentje bij te dragen, in allerlei rollen. Ik
zeg niet graag nee als ik ergens voor gevraagd
word. (Liesanne schenkt tegenwoordig koffie bij
de woensdagse inloopochtend en is
administrateur voor de diaconie, maar was
bijvoorbeeld ook een tijdje ouderling-
kerkrentmeester en tienerkerkleiding).

Jan: ik heb altijd geprobeerd, en probeer nog
steeds, mijn kennis en talenten ook voor de kerk
in te zetten. (Jan is momenteel voorzitter van de
kerkenraad, en combineerde die taak het
afgelopen jaar met het scribaat).



Wat is je favoriete Bijbelverhaal of - tekst?
Jan: het verhaal van Rachab, die met het rode
koord uit haar raam de verkenners van het volk
Israél hielp - een verhaal over hoe Gods trouw
altijd als een rode draad door alles heen loopt
(Jozua 2). Dat Bijbelgedeelte, dat destijds
gelezen werd in onze belijdenisdienst, gaat als
een rode draad met mij mee. En onze
trouwtekst uit Filippenzen 4: 6: wees in geen
ding bezorgd. Een Bijbelwoord om elke dag
mee te beginnen!

Liesanne: de woorden ‘het is volbracht’ in het
lijldensverhaal kunnen mij enorm ontroeren.
Met die woorden wordt voor mij eigenlijk alles
gezegd, het is zo'n diepe boodschap, er spreekt
zoveel liefde uit! En verder het verhaal van
Simson, daar zit zéveel in: liefde, verraad,
boosheid, de band met God.... het is echt een
spannend verhaal! Als kind was het mijn
lievelingsbijbelverhaal.

Welke droom of gedachte wil je de lezers
meegeven?

Liesanne: ik hoop echt dat we, met alle
samenwerking en efficiéntiemaatregelen die we
ook als gezamenlijke kerken ontwikkelen in
Voorne aan Zee, wel als kerk onszelf blijven, dat
we onze eigen gemeente in Oostvoorne
behouden. Ik vind het zo fijn en ook belangrijk
dat we bij elkaar horen, dat we elkaar kennen,
dat we elkaar in het dorp tegenkomen.

Jan: ik zou willen dat we meer doordrongen
raken van de noodzaak tot verduurzaming, ook
als kerk. Dat we rentmeesterschap en het
werken aan een circulaire economie serieuzer
gaan nemen. We kunnen daar, als individu en
als gemeenschap, nog zoveel stappen zetten! lk
hoop op meer bewustwording, en dat we dat
ook echt uitdragen.

Met wie wordt de volgende ontmoeting?
Peter Beukema heeft lang voor zijn vrouw Coby
gezorgd. Nu, een klein jaar na haar overlijden,
zijn we benieuwd naar zijn antwoorden op deze
vragen.



Prachtige wereldfoto's

Henk: Deze foto is op Tweede Pinksterdag
genomen aon de Gaasp, een rivier tussen Diemen
en Weesp. Ik ben hier 9l jaar ﬂeleden geboren en
ben samen met mijn zoon Robert en dochter Els

na al die joren noar terug gegaon. Ik heb hier
gewoond tot mijn veertiende joar en heb hier de
corlog meegemackt. Als kleine jongen leerde ik
schaatsen op de Gaasp

Janneke en Peter: Mooe
luchten in lseo italie

Teun kit verrukt noar
de eekhoorn die in onze
kerktuin huist en zich
vaak. loat zien aon grote
en kleine
9emeen+e$edenm

Helene en Marijke in de
Atacoama woeﬁﬂn in het
noorden van Chili



R Samen

Kerk ben je niet in je eentje. Dat geldt in het klein
en in het groot. We zijn een gemeenschap die bij
elkaar hoort, hier in het dorp, maar we zijn ook deel
van die wereldwijde beweging die ‘kerk’ genoemd
wordt, net zo veelkleurig en divers als er mensen
op aarde zijn, maar ten diepste één in Christus.
Het is daarom uit de aard der zaak belangrijk om
verder te kijken dan je neus lang is: we horen bij
elkaar. Met de ‘buren’ in Rockanje, Tinte en Brielle
zijn vanuit die overtuiging in de afgelopen jaren
door de drie predikanten de banden versterkt met
als zichtbaar resultaat een feestelijke gezamenlijke
Pinksterdienst, het begin van een nieuwe traditie.
Daarnaast krijgt ook het gezamenlijke leerhuis-
programma dat afgelopen winter gestalte kreeg
een vervolg in het nieuwe seizoen, waarbij we
leerden van onze ervaringen. De avonden zullen
om die reden ook allemaal gehouden worden in
De Sjoel in Brielle. U leest er elders in dit blad over.

We bespraken als collega’s ook dat het goed zou
zijn in elkaars gemeentes wat vertrouwder te raken,
door af en toe een zondagsdienst te wisselen. De
kerk heeft, zoals voor alles, ook voor dit fenomeen
een mooi woord: kanselruil. In de praktijk betekent
dit dat ik twee keer per jaar een zondagse
preekbeurt in Oostvoorne omruil voor
respectievelijk Brielle en Rockanje. Nu de
verschillende kerkenraden hebben ingestemd met
dit voorstel, wordt er naar de planning gekeken en
is alvast zondag 11 februari 2024 bestemd voor de
eerste kanselruil met ds. Eibert Kok, die dan in
Oostvoorne zal voorgaan terwijl ik Brielle dien.

We hopen op groeiende verbondenheid voor onze
gemeentes, hier op de kop van ons mooie eiland.

Ds. Marijke van Selm




O° Prachtige wereldfoto’s

Aad kit uit over de Worthersee in Oostenrij.
Hoe heerlik is het om rustig zittend op
bankje het natuurschoon te bewonderen
Een groet vanaf de Noordkaap
van Leo en Marijke.

Aveline en Gerben waren in
Frankrik op vakantie ..
totdat Aveline in het
ziekenhuis belandde en
hdlsoverkop +em9 hnaar huis
moest. Nu genieten ze van
hun fPr'ac.h-l-iﬂel.) achtertuin..

Fort Saguanay in Cahada. Deze plek
heett geen woorden nodig
Adermbenemend mooi
Arjon, Tineke, Luuk en Ruben.

Irene, vana¥ de camping in 0
haar gelietde Oostwoud
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Nieuws vanuit kinder- en tienerkerk,
jongerenwerk en twintigers

Tienerkerk: hoe, wie, wat waar

We horen jullie al denken: tienerkerk, daar horen
we wel eens iets over, maar wat ze nou echt
doen... geen idee! Daarover zullen we op deze
pagina vertellen.

Eén keer per maand sluipen gemiddeld tien
tieners soms wat slaperig en lichtelijk gehaast
aan de achterkant van de kerk naar de zolder om
vervolgens een uur later vol energie naar buiten
te stormen (wellicht heeft u dit gestommel al
eens gehoord). Traditiegetrouw begint de
tienerkerk met thee en een roze koek om wakker
te worden en bij te kletsen. Na zo'n tien minuten
starten we met de dienst. De tienerdienst is
vergelijkbaar met de reguliere dienst, maar met
extra interactieve elementen. We starten met
het aansteken van de kaars, gevolgd door de
collecte en een drempelgebed. Dan wordt het
thema van die ochtend besproken en gaan we
er actief mee aan de slag. De tienerdienst eidigt
met gebed en een zegen.

leder jaar bepalen de tieners het goede doel voor
de collecte. Aan het eind van het jaar legen we
de spaarpot, tellen we samen de opbrengst en
wordt het geld gedoneerd.

Tijdens de tienerkerk koppelen we actuele
thema's aan bijbelteksten. Hier wordt over
gesproken, gediscussieerd en vaak ook tegen
elkaar gestreden in spelvorm. Dit zorgt voor
gave gesprekken en een hoop pret. Bijvoorbeeld
het onderwerp nepnieuws. Donald Trump sprak
over de vervalsing van de verkiezingsuitslagen
in de Verenigde Staten. Hierna vond de
bestorming van het capitool plaats. Er volgde
een gesprek over de manieren waarop

nepnieuws ons gedrag kan beinvloeden. Hoe
onderscheid je nepnieuws eigenlijk van echt
nieuws? De tieners bedachten een uitleg bij een
eigenzinnig voorwerp. Maar was deze uitleg
waar of niet waar? En hoe komt het dat je de
uitleg geloofde?

Matteus 27:3-9 en Handelingen 1:15-20 spreken
beide op verschillende manieren over de dood
van Judas. Wat is dan waar? Maar belangrijker is
hoe interpreteren we dit, wat wordt er bedoelt
en hoe gaan we hiermee om? Deze teksten zijn
trouwens de 'cliffhanger' van de laatste
tienerdienst en wordt besproken in onze eerst
volgende tienerdienst.

Komend jaar leiden Annette Maassen en
Charlotte Olieslagers de tienerkerk. Zij zullen
zich in de volgende editie van 'Vertel!
voorstellen.

Tienerkerk: jaarplanning

Datum Dienst

Zondag 17-09-2023 | Startweekend |

Zondag 08-10-2023 | Reguliere tienerkerk
_Zt“.r.(ia(:.] 12-11-2023 [ Reguliere tienerkerk
Zondag 17-12-2023 | Reguliere tienerkerk
“.‘ﬁadnujaq 25-12-2023 | Kerstdienst eerste kerstdag i

Zondag 14-01-2024 | Reguliere tienerkerk

Zondag 11-02-2024 | Reguliere tlenerkerk

Zondag 10-03-2021 Reguliere tienerkerk
Zondag 31-03-2024 | Paasdienst

Zondag 14-04-2024 | Reguliere tienerkerk

Zondag 26-05-2024 | Pinksterdienst

Zondag 23-06-2024 | Reguliere tienerkerk

11 Zondag ... juni 2024 | Overslapdienst datum b




Net voor de zomervakantie hebben wij met een groep tieners van de kerken van Oostvoorne,
Tinte, Rockanje en Brielle een gezellige avond gehad. Hapje, drankje, spellen en een kampvuur.
Voor herhaling vatbaar!

Na de zomer volgen er nog meer activiteiten. De informatie vind je op de Facebookpagina van
Jongerenwerk kerk Oostvoorne. Ook is er een WhatsApp groepschat. Voor meer informatie kun je
terecht bij Charlotte Olieslagers (charlotte@kerkoostvoorne.nl / 06-1759 5674). Neem gerust
contact op. Jullie en jullie vrienden en vriendinnen zijn van harte welkom! Hint voor de volgende
activiteit: neem wat te eten en drinken mee, want je kunt nog wel eens lang onderweg zijn. Een
zaklamp en een telefoon voor als je het echt niet meer weet, zijn wellicht ook handig.

TWINTIGERS

Sinds februari 2020 bestaat er een groep twintigers: een stuk of acht. Marijke had het idee om
samen met Annette, voor een aantal weken met een groep twintigers regelmatig bij elkaar te
komen om gezamenlijk te eten en te praten over geloof en levensvragen. Deze hechte (soms
wisselende) groep komt inmiddels al drie en een half jaar bij elkaar. En vaak ook! Yan eind augustus
tot eind juni elke 2 a 3 weken. De groep is niet altijd compleet, omdat twintigers nou ook eenmaal
studeren of werken, maar meestal wel. Op een doordeweekse avond wordt er interactief een
thema voorbereid waarbij de Bijbel een centrale rol speelt en op een zondag in de namiddag
wordt er met elkaar gegeten en gesproken over vragen of situaties, die de twintigers bezighouden
en zetten dat in perspectief en in relatie tot het geloof. En geloof ons, een sterrenrestaurant en een
populair praatprogramma vallen in het niet bij de heerlijk bereide gerechten en de mooie en
eerlijke gesprekken die gevoerd worden. En het is ook reuze gezellig!

Graag vertellen wij of zij meer over deze prachtige groep jongeren in een aankomende Vertel!

Als je nu als twintiger denkt, dat lijkt mij ook wel wat, echt iets voor mij, laat het ons dan weten.
Bel gerust of stuur een whatsapp naar Marijke van Selm of Annette Maassen.

Wij heten je graag van harte welkom.

Marijke 06-4166 4516 Annette 06-2906 9831 12



Rockanje Oostvoorne en Tinte R-O-T:
het leukste kamp van Westvoorne

Ook deze zomer was er weer een R.0.T.-kamp voor de kinderen van groep 4 tot en met 8 uit
Westvoorne. Gemiddeld gaan er zo'n 70 kinderen mee.

De kampweek bestaat al bijna 60 jaar en wordt elk jaar weer georganiseerd door een grote groep
vrijwilligers. Het kamp start de eerste zaterdag van de zomervakantie en heeft altijd en thema. Dit
jaar was het 'sprookjes’ en het team had er weer iets fantastisch van gemaakt. In de volgende
editie van Vertel! zal hoofdleiding Anne Eggink meer vertellen over het kamp.

Op zondag vindt er ook een 'kerkdienst'
plaats, die aansluit op het thema en waar ook
aan gerefereerd wordt in de week. Er is een
collecte die in het teken staat van het thema.
Dit jaar was de collecte bestemd voor Villa
Pardoes. Na een lied over een sprookjesboek
en onze mooie wereld, werd het verhaal
verteld van David en Goliath en Kleinduimpje.
Beide jongens gebruikten kiezelstenen op
een slimme manier. David versloeg een
enorme soldaat van de vijand en bevrijdde daarmee zijn volk en Kleinduimpje wist zijn broers
terug naar huis te leiden. Ondanks dat niemand in ze geloofde, laten ze zien wat ze waard zijn. Ze
zijn klein, maar dapper. Omdat David onder andere liedjes ging schrijven, werd Psalm 23
gezongen, 'de Heer is mijn herder; wat hij geschreven heeft.

David en Kleinduimpje waren een rots in de branding en leidde naar de juiste weg. De kinderen
mochten na de dienst een steen uitkiezen; een ruwe kiezel als rots in de branding, wat betekent
dat ze iemand konden bijstaan of konden helpen 6f een gladde kiezel die ze in hun zak konden
stoppen voor moed en kracht.

Het weer was de hele week fantastisch en de kampweek was geslaagd! Op naar volgend jaar.
Ga jij dan ook mee?

Villa Pardoes biedt Nederlandse gezinnen met
een ernstig, mogelijk levensbedreigend ziek
kind tussen de 4 en 12 jaar een onvergetelijke,
unieke vakantiebeleving in de Efteling. Voor
broertjes, zusjes, papa's, mama's, opa's en oma's,
die dromen van een onvergetelijke week samen.
De kinderen zijn klein maar dapper en hun
familie is een rots in de branding.
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Prachtige wereldfoto's

Loces sc:hr'in-. ohdanks veel
regen zoh in onze tuin.

Danny & Ihaf'id met hunh zoons in
Nomibié, een prachtig land steeds
anders en steeds mooi en vooral heel
weids! Op deze Foto zaten ze Klaar
voor een prachtige zongondergam_:r

Floor op een
sup in

het Laao
Maggiore in
italié

Teuh aah het boomklimmen

in N d Halié. .
CRNE PR Sianie en Jaap beleefden een

14 heerlike week in de Biesbosch



A~ Uit de Pastorie
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Geloof, hoop en liefde

Er is dat prachtige liedje van de zanger Spinvis met die prachtige regel: geef een naam aan ieder
jaar. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar bij mij begint mijn hoofd bij het horen van zo'n zin
meteen te werken. Hoe zou ik dit jaar, dat inmiddels al over de helft is, noemen? Hoe zou ik de
afgelopen jaren willen noemen, voor mijzelf, hier in Oostvoorne, voor ons, als gemeente, de
coronajaren, het opbouwen, het vergroeid raken? En nu, waar zijn we nu dan?

lk denk dat ik mijn eigen jaar het jaar van de pauze zou noemen. Die lange pauze van drie heerlijke
maanden Zuid-Amerika aan het begin, waardoor het hele jaar anders voelt dan anders, niet in de
laatste plaats omdat het op deze manier voor mij al heel lang zomer is. En nu is er ook weer een
pauze vanwege de heupoperatie die er toch een keer van moest komen — de klachten waren er al
jaren, en slijtage blijkt helaas niet vanzelf over te gaan, hoeveel beweging je ook neemt. Alweer een
pauze, die op het moment dat u dit leest, hopelijk alweer voorbij is. Maar met de vakantiedagen die
er natuurlijk ook gewoon zijn om benut te worden, is dit een jaar met enorm veel onderbrekingen
in mijn werk.

Onderbrekingen en passen op de plaats kunnen echter ook heilzaam uitpakken. Er is veel
gelegenheid tot reflectie en nadenken. En voor inspiratie en krachten opdoen. Je zou kunnen
zeggen dat dat zich allemaal manifesteert in dit nieuwe kerkblad, dat bol staat van de levenslust en
energie in onze gemeente. Over alle plannen en ideeén die korter of langer hebben kunnen rijpen,
leest u alles elders in dit eerste nummer van Vertell. En de conclusie van al die verhalen mag toch
wel zijn, dat we als Protestantse Gemeente Oostvoorne nog lang niet uitgepraat zijn. Niet met
elkaar, over ons gewone leven en geloven van alledag. Niet als het gaat over de toekomst en de
dromen die we daarbij hebben. Niet als het gaat om onze kansen en potentie om iets te betekenen
in de wereld om ons heen.

Daarom zou ik dit jaar voor onze gemeente het Jaar van de Hoop willen noemen. Omdat we ergens
in geloven. Omdat er toekomst is. En omdat we daarvoor
willen gaan. En omdat we zo, als christenen in deze tijd, in
alle eenvoud ‘getuigen van de hoop die in ons is’

Ds. Marijke van Selm
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- Van de Kerkenraad

Bezoek PGO aan Klooster Huissen

Op 28 en 29 juli heeft een delegatie van de PGO
een bezoek gebracht aan Klooster Huissen. Dit
op uitnodiging van Aalt Bakker, directeur van
stichting Dominicanenklooster Huissen. Aalt
ontvangt regelmatig delegaties van PKN-
gemeentes, die net als wij als een groep
verkenners de sfeer en de mogelijkheden voor
een hedendaagse kloostervorm komen
proeven. Bij het woord 'klooster' moet je hierbij
vooral denken aan een plek voor bezinning,
bezieling en geestelijke verdieping. Er zijn al
veel voorbeelden van dit soort bijzondere
plekken in Nederland ook in de Protestantse
Kerk, maar nog niet in Voorne aan Zee. Hierover
verder meer.

In Huissen wonen nu nog twee monniken, maar
het klooster is overgenomen door stichting
Dominicanenklooster Huissen. Het prachtige
gebouw en het terrein eromheen is in gebruik
als centrum voor bezieling, bezinning en
beweging. Er worden allerlei activiteiten
georganiseerd zoals workshops, cursussen,
retraites, etc. Deze activiteiten verstoren het
dagelijks ritme inclusief de kapelvieringen in
het klooster niet, maar maken er juist deel van
uit. Doordat je er kan blijven overnachten en
eten, word je als het ware ondergedompeld in
het kloosterleven en kan je je echt even
losmaken van je dagelijkse beslommeringen.
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Het klooster heeft ook een belangrijke sociale
functie, omdat het in contact staat met
organisaties voor de opvang van vluchtelingen,
psychiatrische patiénten en ziekenhuizen en
met studentenpastors en studiebegeleiders op
universiteiten en hogescholen. Regelmatig
ontvangen ze groepen voor een meerdaagse
retraite, cursus of andere activiteit. Toen wij er
waren, logeerden er meerdere gezinnen van
vluchtelingen, die met hun kinderen een dagje
uit naar de dierentuin van Arnhem gingen.

De groepen verblijven op het terrein. Ze over-
nachten in prima kamers, waar menig hotel
jaloers op zou zijn. En met elkaar gebruiken ze
de maaltijden in de uitstekende eetzaal van het
klooster. Dat je hier alleen vegetarisch kan eten,
gemaakt van lokale producten, past eigenlijk
prima. Al was het maar om te ontdekken hoe
lekker dit kan zijn.

De stichting heeft een uitgebreide staf in dienst.

Het is een professionele organisatie met een
duidelijke visie, die zich succesvol ontwikkeld
heeft tot wat het nu is en voorziet in een grote
behoefte aan zingeving, ontmoeting en
geestelijke verdieping. Financieel kunnen ze
zich goed staande houden, doordat bedrijven
en overheidsorganisaties tegen betaling
gebruik maken van de diensten van het
klooster.

Nadenken over Klooster aan Zee
Je vraagt je misschien af, dat is interessant, maar
wat deed de PGO-delegatie daar in Huissen?

Een grote groep gemeenteleden heeft vorig jaar
nagedacht over hoe de toekomst van de kerk in
Oostvoorne eruitziet. Een van de zaken die
hierbij naar voren kwam, is dat nietsdoen geen
optie is en dat we niet moeten schuwen om
nieuwe wegen te bewandelen, mits die goed bij
onze identiteit passen.

De kerk heeft in onze samenleving een andere
plaats gekregen; niet meer centraal en leidend,
maar meer in de marge en soms onzichtbaar. De
taal en derituelen die gebruikt worden voor
grote geloofs- en zingevingsvragen, sluiten niet
altijd meer aan bij de vragen van nieuwe
generaties. We zien deze generaties dan ook
minder in de traditionele diensten, maar
ervaren wel dat de behoefte aan ontmoetingen
waarbij die zingevings- en geloofsvragen aan
bod komen, die voor hen belangrijk zijn.
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Dit bezoek aan klooster Huissen moet gezien
worden in dat licht. We willen onderzoeken hoe
we meer ruimte kunnen geven aan deze
behoefte, door alternatieven aan te bieden op
het gebied van zingeving, retraite, meditatie
en/of stilte in een kloosterachtige setting. We
zien dat in de laatste decennia meerdere van
dergelijke initiatieven in het land gestart zijn
waarbij mensen bereikt worden die niet of niet
meer kerkelijk zijn, maar wel behoefte hebben
aan bezinning op levens- en geloofsvragen. We
wilden ons met dit bezoek oriénteren op de
mogelijkheden een dergelijk initiatief ook in
Oostvoorne op te starten, waarbij de Dorpskerk
een centrale rol speelt voor diverse vormen van
vieringen, met de zondagse eredienst als
onveranderd middelpunt.

Dit initiatief voor een Klooster aan Zee maakt
onderdeel uit van het beleidsplan dat we op

4 oktober aan de gemeente gaan voorleggen.

Uitkomst oriéntatie

Onder leiding van Aalt hebben we ons gebogen

over de volgende vraagstukken:

- Wat is onze kern? Wat is onze visie en missie?

- Op welke doelgroepen richten we ons?

- Hoe verloopt het proces van droom naar
realisatie? Wat is het plan van aanpak?

Klooster aan Zee — visie en missie

Onze Dorpskerk is een prachtige plek van stilte
en rust, waar velen van ons een thuis vinden.
Het is een ruimte om God te ontmoeten, na

te denken over levensvragen en op adem te
komen in een stressvolle wereld. Die plek te
zijn en te bieden, zonder onderscheid des
persoons, is deel van onze identiteit als geloofs-
gemeenschap van Christus. Dat willen we ook
uitstralen naar buiten toe.

Vanuit die identiteit willen we daarom meer een
plek van betekenis en inspiratie zijn voor ons
dorp en onze regio, op het gebied van
bezinning en zingeving, ruimte en rust en
duurzaamheid zonder daarbij te tornen aan wat

we nu als gemeente zijn en hebben. Daarbij zijn
we ons er wel van bewust dat onze gemeente
vergrijst en de betrokkenheid verandert. We
voelen ons ook om die reden geroepen om
nieuwe wegen te verkennen. Niet om ‘de kerk
weer vol te krijgen’ maar vooral om daar te zijn
waar de levensvragen gesteld worden.

Doelgroepen

We richten ons met name op wat we in onze
directe omgeving waarnemen: de behoefte aan
aandacht voor zingevingsvragen van twintigers
en dertigers, de behoefte aan rust en adem van
veertigers en vijftigers, de hoge werkdruk en
burn-out gerelateerde klachten. Dit niet alleen
binnenkerkelijk maar nadrukkelijk voor ieder die
op onze weg komt.

Samenvattend: we willen een plaats (activiteiten
en bijeenkomsten) bieden om inspiratie,
bezieling en betekenis te vinden in een wereld
geleid door efficiéntie en prestatiedruk.
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Plan van Aanpak

De eerste stap is om het Klooster aan Zee
initiatief onderdeel te maken van het PGO
Beleidsplan voor de jaren 2023 tot en met 2027.
Dit is inmiddels al verwoord in het concept-
beleidsplan dat op 4 oktober besproken zal
worden met de aanwezige gemeenteleden
tijdens een gemeenteavond.

Omdat we dit initiatief niet willen toevoegen aan

het toch al overvolle bordje van de schaarse
vrijwilligers, is de gedachte om voor een
professionele aanpak en breed gedragen proces
te kiezen. De weg er naartoe is namelijk
minstens zo belangrijk. Het streven in het
planning- en realisatieproces is om niemand uit
te sluiten, hoge kwaliteit te bereiken en te
werken met deskundige adviseurs. Er
moeten locaties gescreend worden en
keuzes gemaakt worden.

In parallel kan er nagedacht worden
over de organisatievorm. Gedacht
wordt aan een stichting met een
bestuur en met professionele krachten,

die wel gelieerd is aan de PGO maar er
geen onderdeel van uitmaakt. Op basis
van deze plannen kan er een
begroting en een schatting van de
benodigde investering gemaakt
worden. Deze plannen zullen
voorgelegd worden aan de gemeente,
omdat die geraadpleegd moet worden
aangaande de vraag of we als PGO
deze kosten willen voor-

financieren. Na realisatie is het de
bedoeling dat het Klooster aan Zee
operationeel financieel onafhankelijk
is, maar voor de opstart is geld nodig.

Afsluiting bezoek

Al met al was het een inspirerend bezoek dat
veel nieuwe ideeén opgeleverd heeft. Met
bewondering hebben we gekeken naar de
aanpak in Huissen. Het heeft de bezoekende
delegatie van twaalf PGO'ers in ieder geval aan
het denken gezet. Zou het Klooster aan Zee de
nieuwe loot aan de PGO-stam kunnen zijn?
Graag zet de kerkenraad die uitwisseling van
gedachten de komende tijd met een ieder
voort.

Namens de kerkenraad,
Jan de Rijke - voorzitter




'Wij kruien als ijs door de nacht
ons hoofd gericht op wegen en dorpen
van zomer en zonlicht gemaakt

wat ons drijft is speuren naar morgen
het langzaam scheuren van duister
om te zien of de dag al ontwaakt

vrijhaven om in aan te komen
waar ons verleden gelost en
toekomst aan boord wordt genomen

zie het geluidloos breken van wolken
de nu nog vage contouren van zon en
voel de aarzelende ochtendwind

wat is geweest schudden wij af
het dagbegin is al begonnen

Uit: Op de snaren van het lic!
Uitgeverij BoeksccLt So
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Kerkdiensten
Dorpskerk

Kerkdiensten vanuit de Dorpskerk kunt u ook online meevieren of terugkijken via

www.kerkdienstgemist.nl

Collecten
Zondag 10 september Liturgische kleur groen Diaconie
09.30 uur Kinderkerk Kerk

ds. Albi Baan-Slot

Kerk in Actie Werelddiaconaat

Zondag 17 september
09.00 uur
ds. Marijke van Selm

Startzondag
Liturgische kleur groen
Kinderkerk

Diaconie
Pastoraat
PKN Kinderen en Jongeren

Zondag 24 september
09.30 uur
Maartje Keijzerwaard

Liturgische kleur groen

Diaconie
Kerk
Kerk in Actie Zending

Zondag 1 oktober
10.00 uur
ds. Marijke van Selm

Liturgische kleur groen

Diaconie
Pastoraat
PKN Kerk & Israél

Zondag 8 oktober
10.00 uur
ds. Marijke van Selm

Bevestiging ambtsdragers
Liturgische kleur groen
Mariet Kaasschieter, solist

Diaconie
Kerk
PKN Missionair werk

Zondag 15 oktober Liturgische kleur groen Diaconie
10.00 uur Kerk

ds. Helene Perfors Pastoraat
Zondag 22 oktober Liturgische kleur groen Diaconie
10.00 uur Pastoraat

ds. Peterjan van der Wal

Kerk in Actie Werelddiaconaat

Zondag 29 oktober
10.00 uur
ds. Marijke van Selm

Liturgische kleur groen

Voedselbank
Kerk
Pastoraat

Donderdag 2 november
19.30 uur
ds. Marijke van Selm

Allerzielen
Liturgische kleur groen
Jaco Schipper, piano

Kerk in Actie Zending

Zondag 5 november
10.00 uur
ds. Marijke van Selm

Gedachtenisdienst
Liturgische kleur groen
m.m.v. cantorij
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Van het pastoraat

Hoe werkt het pastoraal team en
hoe kunt u hieraan bijdragen?

Onlangs is er in het pastoraal overleg opnieuw gesproken over het pastoraat. Wat is pastoraat en
hoe vullen we dit in? Vooruitlopend op de gemeenteavond in oktober leest u hier alvast een
aantal highlights.

'We delen in vreugde en verdriet en blijven bij elkaar betrokken'

Het pastorale team
Het team bestaat uit de predikant en enkele gemeenteleden. Zij zijn als het ware de ogen en
oren van de gemeente. Allen hebben de belofte van geheimhouding afgelegd.

- De predikant is in het bijzonder aanspreekpunt tijdens crisissituaties en bij mensen die op een
kruispunt in hun leven staan en niet weten hoe het verder moet.

» De pastorale medewerkers bezoeken (nieuw ingekomen) gemeenteleden.

- Ze geven aan elkaar en aan de predikant door waar zorgen zijn.

« Bovendien onderhouden ze, zoveel als mogelijk, in onderling overleg actief contact met
gemeenteleden.

» Vanwege het geringe aantal personen in het pastoraal team missen we helaas ook (belangrijke)
signalen en/of gebeurtenissen.

Neem zelf contact op
Geeft u vooral zelf door als er behoefte is aan contact. Contactgegevens staan in het kerkblad
vermeld.

Onderling pastoraat

Als gemeenteleden zijn we geroepen om naar elkaar om te zien en voor de ander te zorgen,
ieder naar eigen vermogen en talenten. Basis is de oprechte betrokkenheid bij elkaar als
gemeente.

- ledereen, jong en oud, kan met elkaar meeleven en belangstelling voor de ander hebben.
+ We doen het niet alleen met elkaar, we zijn het met elkaar.
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Weeksluiting in de Leemgaarde

U heeft vast al eens gehoord over de weeksluiting in de Leemgaarde. Niet? Dan schetsen wij graag
in het kort wat de weeksluiting is.

De weeksluiting is vele jaren geleden ontstaan zodat de bewoners en belangstellenden in de
Leemgaarde een korte kerkdienst kunnen bijwonen. Twee predikanten en een groep vrijwilligers
organiseerden iedere vrijdagavond vanaf 19.00 uur een sluiting. Na afloop werd er een kopje thee
of koffie gedronken. Ook is er jaarlijks een kerstviering.

Inmiddels is er veel veranderd. Bij de herstart na de coronaperiode stopten enkele vrijwilligers.
Gelukkig waren er mensen bereidt om vrijwilliger te worden, maar helaas onvoldoende om iedere
week een sluiting te organiseren. De weeksluiting is nu een tweewekelijkse sluiting geworden. De
kerstviering houden we nog steeds.

Bewoners kijken naar elkaar om, ze geven een buurman of -vrouw een seintje dat het tijd is om naar
beneden te gaan. Een bewoner haalt iemand op die rolstoelgebonden is en ze komen samen naar
de viering. Er is grote verbondenheid met elkaar.

Met elkaar willen we graag deze waardevolle vieringen laten doorgaan.

Bewoners, familieleden en belangstellenden zijn van harte welkom.
23



Van de Diaconie

Kom ons team versterken

Sinds vorig jaar ben ik, Regina Eggink, voorzitter van de Diaconie. Een ambt waar ik wel even over
na heb moeten denken, want wat komt er dan allemaal op je af? Na een gesprek met ds. Marijke
en met een aantal diakenen werd mij duidelijk dat het niet te vergelijken is met toen ik eerder in
de kerkenraad zat. Als kerk sturen we op lichter besturen en dat betekent dat we kritisch kijken wat
wel en wat niet moet gebeuren.

Wat is zo mooi aan de Diaconie?

Maandelijks komen we één keer met ons team bij elkaar. We bespreken onder andere hoeveel geld
we weer mogen doneren aan doelen die ons hart raken. Dit zijn een aantal buitenlandse en
binnenlandse doelen. Zo hebben we onlangs ds. Helene Perfors met de Nacht van de Vluchteling
gesteund. En zo zijn er zoveel goede doelen waar onze gemeenteleden ook bij betrokken zijn.
Naast als diaken in de kerkdienst je rol pakken, wat ongeveer één keer in de vier a vijf weken is,
ben je ook betrokken bij Pasen, Jeugddienst en Kerst. Dat vergt wat extra werkzaamheden, maar
ook daar richten we ons op lichter besturen. En uiteraard vieren we een paar keer in het jaar het
Heilig Avondmaal, waar we ook voor zorgen. We hebben een team dat met elkaar meedenkt en
waar gezelligheid voorop staat.

Lichter besturen

En het klopt...lichter besturen is een feit, want op zich vallen de taken mee. Alleen is het helaas zo
dat ons team steeds kleiner wordt door vertrek van ambtsdragers omdat ze het al zo lang doen.
Daarnaast is ook Karin Hemminga-Braber verhuisd naar Kazachstan. Gelukkig pakt zij vandaaruit
nog wat zaken op. Dat is natuurlijk heel fijn, maar we zouden zo graag wat extra mensen willen
hebben die fysiek bij onze maandelijkse vergadering

willen zijn. Vele handen maken licht werk en dat is hét

werk echt niet. Inmiddels zijn er al zoveel mensen

gevraagd die er niet overheen zien, dat de moed mij ook

wel eens in de schoenen zakt. Vorig jaar ben ik

begonnen als voorzitter en nog niemand die het ziet

zitten om met ons de schouders eronder te zetten.

Tijdens de laatste vergadering heb ik gezegd dat ik een

stukje in het nieuwe kerkblad Vertel! zal schrijven en ook e
een oproep in de nieuwsbrief zal plaatsen. Wanneer dat '
niet lukt, zal ik misschien huilend op de kansel moeten
gaan staan, was mijn reactie. Maar.. ..ik hoop niet dat het —
zo ver komt. Ik hoop dat iemand spontaan opstaat en g
voelt dat we kerk met elkaar zijn en het werk niet door zo L4

weinig schouders gedragen kan worden.



Wat hebben we je te bieden:

+ Een mooi team

- Eén avond per maand met ons sparren in de kerk

» Heerlijke koffie, vaak gezet door de enige man uit ons team

« Vrije keuze bij de koffie; wil je taart dan halen we taart

» Een paar kleine extra taken die zo nu en dan terugkomen, maar eigenlijk ook weer zo gedaan zijn
- Betrokkenheid bij je eigen kerk

» Vakantie wanneer jij wil en dan krijg je vast de groeten van onze dominee tijdens de dienst

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met Regina Eggink (06-4201 3957) zodat we kunnen overleggen hoe jij ons
team zou kunnen versterken en waar jij blij van wordt om als taak in de kerk op je te nemen.

Regina Eggink-Stolk
Voorzitter van de Diaconie



Prachtige wereldfoto's

%%@ Luuk en Wouter bestuderen
Luuk, Liesbeth en Wouter in hun wandelroutes, met oP de ac:.h-l-ere_:)roﬂd
de rotsformatie iFen, die aon een

gelieFde Kleinwalsertal in Oostenrif.
9&9+rande ark van Noach doet denken.

Dank voor de bloemen

Langs deze weg wil ik de gemeente bedanken voor
de bos bloemen die ik zondag 6 augustus mocht

ontvangen. We hebben van de bos genoten.
Een ieder een hartelijke groet

Marten Doeve




Leerhuis Voorne aan Zee

Drie avonden rondom zorgethiek

Geboren worden. Opgroeien. Ouder worden. Eenzaamheid. Sterven. De medische en
maatschappelijke ontwikkelingen in de laatste decennia hebben enorme veranderingen
teweeggebracht in de manier waarop we onze levens leven. Diagnostiek en technologie brengen
ongekende mogelijkheden, maar tegelijk ook vragen en dilemma’s die we ons tevoren niet hadden
kunnen bedenken. Hoe leven we met de praktische gevolgen van al die kennis en keuzes als het
gaat om zwangerschap en geboorte, toegenomen mobiliteit, welvaart en gezondheid? In een
drietal avonden staan een aantal aspecten centraal, te weten:

- Prenatale diagnostiek — de praktijk rondom zwangerschap en geboorte
+ Eenzaamheid - de andere kant van de zelfverwerkelijking
» De derde levensfase - zinvol ouder worden

Medio oktober - de datum volgt in de nieuwsbrief

Prenatale diagnostiek — de praktijk rondom zwangerschap en geboorte

9 november

Marinus van den Berg over eenzaamheid - de andere kant van de zelfverwerkelijking

29 november

De derde levensfase - zinvol ouder worden.

Een muzikaal programma met Frits de Lange en Eessa Friedman over ‘leven met wat je niet in de
hand hebt"

De avonden worden gehouden in

locatie de Sjoel, Turfkade 16 in Brielle
aanvang 20.00 uur

toegang €5,

Meerijden?

Komt u met de auto uit Qostvoorne, Rockanje of
Tinte naar Brielle toe en u hebt ruimte over om
mensen mee te nemen, stuur dan een berichtje
naar Coby van Ommeren, 06-2453 9304,
rademommer@gmail.com.

Hebt u vervoer nodig, dan kunt u zich eveneens
melden bij haar.
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Solidariteitskas 2023

Begin oktober krijgen alle leden vanaf 18 jaar
van de Protestantse Gemeente Oostvoorne,
kortweg PGO, een brief of e-mail met het
verzoek een financiéle bijdrage te geven voor
de Solidariteitskas.

Maar wat is de Solidariteitskas hoor ik je denken?
Binnen plaatselijke kerken zijn soms meer
ideeén en initiatieven dan geld. En dit laatste is
soms nodig om een initiatief van de grond te
krijgen.

Af en toe kan een plaatselijke kerk in financiéle
problemen komen, die de draagkracht van de
leden te boven gaat. Voor al deze situaties kent
de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een
Solidariteitskas. Deze is bestemd voor
plaatselijke gemeenten en wordt gevuld door
plaatselijke gemeenten.

Waarvoor is de Solidariteitskas bestemd?
Elke plaatselijke gemeente kan een beroep doen
op de Solidariteitskas voor bijvoorbeeld:

Deskundige hulp bij gemeentevernieuwing
Je gemeente wil vernieuwen, maar hoe stel je
een goed plan op? Vraag subsidie aan voor
deskundige hulp op dit gebied.

Stimulerende kerkelijke projecten

Je gemeente wil nieuwe mensen bereiken en
heeft hier een goed plan voor. Vraag subsidie
aan voor de financiering van dat plan.

Samenwerking tussen gemeenten
Samen bereik je meer dan alleen. Werkt jouw
gemeente samen met een andere gemeente?
Vraag subsidie aan voor dat project.
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Deskundige hulp bij fusie of verkoop

Een fusie tussen gemeenten of de verkoop van
een gebouw zijn geen eenvoudige zaken. Vraag
subsidie aan voor een deskundige die kan
ondersteunen.

Gewoonweg gebrek aan geld

Jouw gemeente heeft geld nodig voor een
renovatie of de betaling van de predikant.
Als je gemeente toekomstbestendig is, kun je
subsidie aanvragen.

Hoe wordt de Solidariteitskas gevuld?

De Solidariteitskas wordt gevuld door
plaatselijke gemeenten. Met een vast bedrag
van € 10~ per lid, ondersteunen alle gemeenten
elkaar. Mogen wij rekenen op uw solidariteit ?

U kunt u bijdrage overmaken naar rekening
NL 48 INGB 0004 2880 11
t.n.v. PGO-Solidariteitskas

Gemeenten
helpen elkaar



Collectes

Uitgifte collectebonnen gestopt

Het is niet meer mogelijk om nieuwe PGO-collectebonnen te kopen. De reden hiervoor is het
besluit van de Belastingdienst dat een papieren bewijs voor een gift niet meer volstaat bij de
belastingaangifte. De belastingbetaler moet nu met een bankafschrift kunnen aantonen dat de gift
daadwerkelijk aan een ANBI-instelling, zoals de PGO, is gedaan.

Daarom heeft de kerkenraad besloten om met onmiddellijke ingang te stoppen met de uitgifte van
nieuwe collectebonnen. Als u nog collectebonnen hebt, kunt u die gewoon blijven gebruiken voor
de collectes.

Uw collectebijdrage

Voor uw bijdrage aan de wekelijkse collecte zijn meerdere mogelijkheden:

U kunt het collectegeld overschrijven naar de rekening van de diaconie via IBANnummer
NL92 RABO 0350 2655 93. Wilt u de datum van de zondag vermelden en of er een verdeling is
tussen de genoemde doelen.

Via de QR-code kunt u eenvoudig een bijdrage aan de collecte overmaken. U
kiest zelf hoeveel u wilt geven. De diaconie ontvangt de bijdrage dan op haar
rekening en verdeelt deze over de drie collectedoelen van de zondag. Van uw
bijdrage gaat 50% naar de speciale collecte en 25% naar de twee plaatselijke
doelen: diaconie, kerk en/of pastoraat.

Mocht u toch liever muntgeld in de collecteschalen willen doen? Dan kunt u bij kringloopwinkel
Het Vervolg - tijdens de openingstijden-- papiergeld wisselen voor munten.

Opbrengsten collectes
f\ KUNT U WISSELEN? :\/ en giften juli

S~ -—

~

VILLEM DE KLERK

2 juli Werelddiaconaat€ 87,17

9juli Villa Pardoes € 12943

QuinCare € 301,70
Diaconie € 21518
Kerk € 509,53
Pastoraat € 319,98
Totaal € 1563,00



PROTESTANTSE GEMEENTE

OOSTVOORNE

Protestantse Gemeente Oostvoorne

Postadres
Postbus 320, 3233 ZG Oostvoorne,

Bezoekadres
Kerkplein 1, 3233 Oostvoorne
tel. Dorpskerk 0181- 48 47 18

Website:  www.kerkoostvoorne.nl
E-mail: webredactie@kerkoostvoorne.nl
diaconie@kerkoostvoorne.nl

Bankgegevens
Protestantse Gemeente Oostvoorne

IBAN: NL11 INGB 0000 1786 90

Diaconie Prot. Gemeente Qostvoorne
IBAN: NL92 RABO 0350 2655 93

Kerkinactie Prot. Gemeente Qostvoorne
IBAN: NL63 RABO 0350 2541 84




AN\
W

Predikant

Ds. Marijke van Selm

Hoflaan 29

3233 AN QOostvoorne

Tel. 77 0040 / 06-4166 4516
predikant@kerkoostvoorne.nl
vaste vrije dag: maandag

Koopvaardijpredikant
Ds. Helene Perfors
Tel. 41 67 51 /06-5367 9265

Voorzitter kerkenraad

Jan M. de Rijke

Tel. 77 48 70
voorzitter@kerkoostvoorne.nl

Scriba

Ingrid Langbroek-Voogt
Tel. 66 99 77
scriba@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Kerkrentmeesters
Hans Hofstede
Tel. 06-5583 4308

Penningmeester

Gerard v.d. Hoek

Tel. 48 27 43
penningmeester@kerkoostvoorne.nl

Voorzitter Diaconie

Regina Eggink-Stolk

Tel. 70 02 41
vz-diaconie@kerkoostvoorne.nl

. Adresboek
' Kerkenraad en pastoraat

Financieel administrateur diaconie
Liesanne de Rijke-Amesz

Tel. 77 48 70

e.a.derijke@planet.nl

Ledenadministratie
Esther van Driel
ledenadministratie@kerkoostvoorne.nl

Preekvoorziening
Adrie Herlaar-van Marion
preekvoorziening@kerkoostvoorne.nl

PR van de PGO

Cesar van Walsum

Tel. 4804 13
fam.vanwalsum@planet.nl

Pastoraal team
Pastoraal ouderling
Liesbeth van Wijnen

Tel. 06-2918 4474

Wilma de Koning

Tel. 8461 75

Pastoraal werker
Maartje Bergwerff

Tel. 48 21 78

Nieuw ingekomen leden
Sjanie Verhulp

Tel. 48 50 79
pastoraalteam@kerkoostvoorne.nl

Kerkelijk medewerker
Charlotte Olieslagers

Tel. 06-1759 5674
charlotte@kerkoostvoorne.nl

Koster
Judith van Balen-Doolaar
Tel. 48 42 15
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Het is zondag. De muizenkinderen luisteren goed naar
een verhaal van Jezus. Het gaat over een landman die
gaat zaaien, vertelt de dominee. Sommige korrels
ontkiemen in rotsige grond en verdorren meteen in de
zon, want ze hebben te weinig wortels. Andere korrels

vallen tussen de distels en kunnen niet goed opgroeien.

Weer andere komen in goede aarde en krijgen aren
met nieuwe graankorrels! “Zo is het ook met mensen,”
zegt de dominee. “Sommigen willen Jezus volgen, maar
het zit niet diep. Anderen hebben te veel aan hun
hoofd en groeien niet. Maar sdmmigen pakken Jezus’
boodschap op en daaruit groeit veel goeds!” Ricardo
Muis springt op. “Dat gaan we proberen!” fluistert hij
tegen zijn zus. Ze trippelen naar huis en halen wat
graankorrels uit de voorraadpot. ¢ -

Puzzel

“Wat gaan jullie doen?” vraagt Kik, die ze langs ziet
komen. “We gaan zaaien!” roept Ricardo- “Dan
worden het nog méér korrels!” piept Florans. Een uur
later gaat Kik een kijkje nemen. De twee zitten naast
een stukje omgewoelde aarde. “Kik!” roept Ricardo,
“Er gebéurt maar niks. Nou... doei!” Hij sprint weg.
Florans kijkt somber. “Ik heb het zeker fout gedaan,”
zegt ze. Kik gaat zitten. “Welnee,” zegt hij, “De korrels
moeten heel lang rusten in de aarde. Anders
ontkiemen ze niet.” “Daar heb ik het te druk voor...”
zucht Florans. Zo blijft Kik alleen achter. Hij gaat naar
de vijver, zuigt zijn wangen vol water en sproeit het
over de graankorrels. “Rust is belangrijk,” zegt hij.
“Maar gieteren ook.”

Ji) hebt een handje graankorrels om te zaalen. Wat is - Vul de lege bordjes in met de letters die eronder stach.

Nu;het beste tuintje om ze i e zaalen? Op de zeven
bordjes staat te lezen wat er-in elk tuintie in de grond

zit. Maar er staah alleen Klinkers! = >

Uit de Bijbel

Jezus vergeleek het kohinkrijk met ontkiemend zaad.
'Soms valt zaad in goede grond. dat zaad vormt aren
met wel honderd of zestig of dertly graankorrels.
Uit 8n graankorrel! denk daar Maar eens over Na!
(Naar Mattetis 13:8-9)

Het is even puzzelen, tip: elk woord heeft te maken
met het verhaal dat de muizen hebben gehoord.
Je moet RUST nemen om het op te lossen! .
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